
 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 



                

Lianne         Marieke   Jacco 

              

Bep         Peter    Ien 

             

Marina      Rein          Shirley 



Vrijdag 09-08-2019 

Rond 13:00 zijn we vanuit Arnhem vetrokken richting Veenendaal, 

samen met Lianne, Bep, Marieke en Peter. Met helaas wat minder 

weer dan gehoopt, maar dit mocht de pret niet drukken. 

In Veenendaal sloten Jacco en Ien zich aan bij het gezelschap en zo 

kon de reis verder naar Giethoorn, waar wij rond 15:45 aankwamen. 

Toen kwam de grootste uitdaging de loodzware koffers naar het huisje 

krijgen. Niet alleen de zware koffers waren een uitdaging maar ook de 

hoge brug om naar het park te komen, dit viel niet mee. Daarom leek 

het ons handig om op de terugweg alle koffers met de boot naar de bus 

te brengen. 

Eenmaal in het huisje aangekomen, na veel moeite, sloot ook Marina 

zich aan bij het gezelschap. En zo kon de vakantie beginnen!                  

De avond begon met lekker zelfgemaakte bami van Rein waar 

iedereen van genoot. Na het eten zijn Rein en Jacco boodschappen 

gaan doen, dit duurde wat langer dan verwacht door de drukte in 

Giethoorn, waardoor we uiteindelijk pas om 21:00 aan de koffie 

konden beginnen, waar vele de hele dag al naar uitkeken. De rest van 

de avond hebben we een rustig avondje gehouden onder het genot van 

een drankje en wat muziek. 

     

 

 

 

  

  

 

 

 

  



   

  



Zaterdag 10-08-2019 

Om 9:30 stond de tafel uitgebreid gedekt met een lekker gebakken 

eitjes met spekjes erdoorheen. Vervolgens zijn we met zijn alle de bus 

in gegaan richting Emmen om een dagje naar Wildlands te gaan. 

Eenmaal in Emmen aangekomen hebben we een korte tussenstop 

gemaakt bij een restaurant naast Wildlands om een lekker bakje koffie 

te drinken met een lekkere rijstevlaai erbij, hier zijn we in de avond 

ook weer teruggekomen om met zijn alle lekker te eten.  

Eenmaal in het park aangekomen zijn we rustig alle gebieden van het 

park doorgelopen waar iedereen heeft genoten van alle dieren. Ook 

zijn we in de Jungle in een bootje geweest waar we vanuit het bootje 

konden genieten van de dieren in de jungle. Daarna kon er in de 

woestijn een safari gemaakt worden door de woestijn en door het 

water. Iedereen heeft enorm genoten van deze leuke dag. 

De leuke dag hebben we afgesloten met een gezellig avondje muziek.

 

  



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



    

  



Zondag 11-08-2019 

Na een drukke dag hadden we besloten vandaag een rustdag te 

houden. Vandaag zijn we lekker wezen varen met de boot over het 

grote water bij het park, en door het smalle water door giethoorn. Dit 

was af en toe een hinderhis, niet alleen doordat de boot niet goed 

stuurde maar ook door de lage bruggetjes die over het water heen 

lagen. Op het grote water heeft iedereen zelfs een klein stukje zelf 

mogen varen. In de avond heeft iedereen genoten van lekkere 

gebakken aardappelen met braadworst met uitjes en curry erbij, en 

daarna een lekker bakje koffie met muziek erbij. 
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Maandag 12-09-2019 

Het was een mooie ochtend dus we besloten met de boot richting het 

centrum van Giethoorn te varen om nog wat boodschappen te doen en 

de nodige souvenirs te kopen, in de tussentijd konden we lekker 

genieten van omgeving. Eenmaal bij de winkel aangekomen begon het 

hard te regenen, en niemand was hier natuurlijk op voorbereid. Dus 

we mochten terug met de boot terwijl het goot van de regen. Iedereen 

was helemaal nat, dus eerst maar gauw omkleden en daarna lekker een 

bakje kippensoep. In de middag zijn we een dagje naar Meppel 

geweest om lekker te shoppen, en hebben we met zijn alle nog lekker 

een ijsje gegeten. En af en toe even gek doen bij de Albert Heijn hoort 

er ook bij. ’s Avonds heeft iedereen genoten van de pannenkoeken van 

Rein waar ze zich de hele dag al op verheugd hadden en in de avond 

hebben we muziek geluisterd en spelletjes gespeeld. 

 

  



 

 

 



    

  



           

           

           

           

          

 

 

 

 

  



Dinsdag 13-08-2019 

Na het ontbijt dat bestond uit een lekker broodje ei, zijn we naar de 

pottenbakkerij geweest. Hier konden we helaas niet zien hoe ze ten 

werk gingen, maar zijn er wel weer een paar mooie souvenirs gekocht. 

Naast de pottenbakkerij was een klein winkeltje met stenen, hier 

hebben we onze ogen uitgekeken naar de mooie kunststukken die uit 

steen zijn gemaakt. 

Daarna hebben we lekker een kopje soep op met een broodje 

braadworst, onder het genot van echte Nederlandse muziek.  Rein 

maakte van het bakken van de braadworsten nog een feest door niet 

een ouderwetse peperkoek happen, maar braadworst happen.  

In de middag zijn we naar een klein dorpje Blokzijl gereden, hier 

hebben we lekker genoten van een kopje koffie of thee op het terras, 

waar iedereen kon genieten hoe de brug open en dicht ging. 

Vervolgens hebben we nog een rondje door het dorpje gelopen, en zijn 

we terug gegaan naar het huisje om te eten, lekker gebakken 

aardappelen met boontjes met spek en een lekkere kipsnitzel.  

De avond hebben we afgesloten met spelletjes en muziek. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



     

  



Woensdag 14-08-2019 

Na wederom weer een uitgebreid ontbijtje hebben we besloten om 

lekker een rondje te gaan varen, we hebben ruim 3,5 half uur gevaren 

en iedereen heeft genoten van het zonnetje op de boot. Na deze lange 

tocht hebben we lekker een kopje soep op met een geroosterde 

boterham, en zijn we gauw de bus ingestapt richting Hoogeveen, waar 

we lekker een middagje geshopt hebben. Vanuit Hoogeveen zijn we 

terug naar Giethoorn gereden waar we lekker wilde gaan uiteten bij de 

visboer, daar aangekomen bleken ze al te gaan sluiten dus maar 

besloten om bij Brasserie de Pergola. Iedereen heeft hier alsnog lekker 

genoten van een schnitzel, broodje hamburger of sparerib. De avond 

hebben we afgesloten met een spelletje en muziek.  

      

      

  

  



     

  



      

      

 

  



Donderdag 15-08-2019 

Vandaag was een regenachtige dag, dus hebben we besloten een dagje 

naar de orchideeën hoeve te gaan. Hier waren meerdere tuinen te zien, 

een vlindertuin, orchideeën tuin, lora’s tuin (vogels), maki tuin. 

Iedereen heeft genoten van de vele verschillende soorten orchideeën 

die er zijn. En als afsluiting daar een broodje kaas met een kopje 

koffie of thee genomen. De gezellig week hebben we afgesloten met 

een etentje bij recreatiebedrijf Geythorn. De avond hebben we 

afgesloten met het uitdelen van de herinneringskaarten, en daarna met 

een drankje en muziek, waar de zangers en zangeressen naar boven 

kwamen. 

      

      

      

  

  



      

  

  



      

    

  



Vrijdag 16-08-2019 

De laatste dag van een leuke week Giethoorn is alweer aangebroken. 

Iedereen stond om 7:30 op om de koffers in te pakken. Om 8:15 stond 

iedereen klaar met de koffers zodat Rein en Jacco de koffers met de 

boot naar de bus toe konden brengen, dit scheelde een hoop til werk. 

Daarna hebben we rustig met zijn alle ontbeten en zijn we rustig 

richting de receptie gelopen waar Marina om 9:45 op werd gehaald. 

De vakantie was afgelopen en we mochten weer met de bus terug 

richting Arnhem. We hoefde dit keer geen tussenstop te maken dus 

konden we rechtstreeks door naar Arnhem.  

Ien, Jacco, Marina, Bep, Peter, Marieke en Lianne bedankt voor deze top 

week. Wij als begeleiders hebben er enorm van genoten en vonden het fijn 

om jullie deze week te mogen begeleiden en te zorgen voor een lach op 

jullie gezicht. 
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Dit zijn de activiteiten die wij afgelopen week gedaan hebben: 

- Dagje Wildlands 

- Terrasje en uiteten bij Holdert in Emmen 

- De vele kilometers die we hebben afgelegd met de boot 

- Centrum Giethoorn 

- Middagje Meppel 

- Pottenbakkerij 

- Petrarum → alle mooie stenen 

- Middagje Blokzijl 

- Terrasje in Blokzijl 

- Winkelen in Hoogeveen 

- Uiteten bij Brasseriè de Pergola 

- Orchideeën Hoeve 

- Uiteten bij recreatiebedrijf Geythorn 

  



  

De “Vroege Vogels”                        Elkaar af en toe een handje helpen 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zelfstandig proberen de 

   weg te zoeken 


